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Eerste editie wijkkrant Glinde-Hooiland
Met trots presenteren we de eerste wijkkrant van Glinde-Hooiland! Het idee hiervoor ontstond tijdens een inspiratieavond in
januari bij Café ’t Hoekje. Aanwezig waren een 6-tal bewoners en medewerkers van gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en Impuls.
Met de wijkkrant willen we een platform creëren om elkaar te informeren, inspireren en met elkaar in contact te komen. We waren
het er snel over eens dat een wijkkrant hiertoe kan bijdragen. Dus gingen we met z’n allen aan de slag!

Welke onderwerpen willen we? Gaan we werken met rubrieken? Hoe vaak willen we de krant laten uitkomen? Hoe moet de krant
er uit zien? Wie gaat welke informatie of verhalen ophalen? De belangrijkste antwoorden op deze vragen, vind je in deze eerste
editie. Inderdaad, het is onze ambitie dat er een volgende komt. We hopen dat deze wijkkrant mede een spiegel kan worden van
onze wijk. Wij nodigen je dan ook van harte uit om te reageren op deze eerste editie. Misschien heb je ook een mooi verhaal of wil
je actief meewerken in de redactie. Wij horen het graag. 

Wij wensen je namens de redactie veel leesplezier!
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Historie in de wijk

De tweede uitbater was de familie Beernink. Hier zie je
Catrien en Tonnie achter de bar. Zij hebben het café en
de winkel voortgezet in de periode 1956 tot 1959.

Uit deze advertentie in het plaatselijke dagblad leiden
we af dat de naam van de eerste uitbater
waarschijnlijk Scholten was

Er was van alles te doen. De zangkanarieten
toonstelling vindt plaats in 1958. De leden van de
biljartclub vonden het, naast het spel, gezellig toeven bij
‘t Hoekje. Op deze foto uit 1957 zien we van links naar
rechts: naam onbekend - dhr Hegeman (verhuizingen) -
naam onbekend - mw Marreveld (vrouw vd melkboer) -
Catrien Beernink - mw Hegeman - Tonnie Beernink -
Hennie Klieverik (fietsenmaker) - mw Hegeman - naam
onbekend

Café ‘t Hoekje door de jaren heen
In deze rubriek belichten we wetenswaardigheden in onze buurt. Deze keer is café ’t Hoekje,
op de hoek van de Hyacinthstraat en Primulastraat, aan de beurt. De ouderen in onze buurt
kennen vast (een deel van) de geschiedenis. Maar ook voor jongere buurtbewoners is het
interessant meer te weten te komen van deze markante locatie. Wist u bijvoorbeeld dat hier
vroeger, als je richting het tunneltje kijkt, de stadsgrens lag? Daar begon Gammelke. En zo
hebben we nog meer interessante info opgediept. Gaat u mee op reis door de tijd? 

Geschiedenis van ‘t Hoekje in vogelvlucht
1832 grond in eigendom van Jacobus Kip,
landbouwer in Oldenzaal. Achtereenvolgende
eigenaren: o.a. Johannes Hendrikus Heinink,
smid in Oldenzaal en Theodora Heinink.
1909 eigenaar Wilhelmus Antonius ter Laak laat
een huis bouwen, de voorloper van het huidige
café ‘t Hoekje
1912 eigenaren: Gerhardus Jacobus ter Laak en
Johannes Lambertus Damink 
1920 Wilhelmus Antonius koopt de grond terug
1931 eigenaar van het perceel met drie huizen:
Hengelosche Bierbrouwerij. Kennelijk is er toen
een soort buurtcafé ontstaan. Daarna heeft de
brouwerij stukjes grond van de gemeente
aangekocht 
1971 uitbreiding tot volwaardig café met kegelbaan

Winkel en café onder leiding van familie
Beernink
We hebben gesproken met één van de
kinderen, Marian, die nu in Lonneker woont.
Marian herinnert zich de periode als heel
gezellig. Ze was toen een jaar of zeven. Omdat
ze ook een snoepwinkeltje hadden, kwamen
veel kinderen uit de buurt snoep en ijs kopen.
Marian vertelt dat het café van haar ouders een
soort ‘aanlegplaats’ was, waar iedereen wel
even kwam buurten, zoals de groenteboer,
melkboer en veel vertegenwoordigers. In het
café was veel gezelligheid. Overdag was het er
rustig en ‘deed’ moeder het café, 

Uitbaters
De derde uitbater was Oude Spraakstee die café
en winkel voortzette. De vierde uitbater, T.
Linderhof, ging verder met het café. Tot 1975 is
het café voortgezet, maar er was geen winkel
meer. In 1975 hebben Bert en Lies van de Zande
het café overgenomen en in 1977 in eigendom
gekregen. Ze waren nummer 5. En nu komen
we bij het heden. René van de Zande heeft in
1992 het café overgenomen en zwaait er nog
steeds de scepter. En dat is dus nummer 6. Ook
in de tijd van zijn ouders, was René al een druk
baasje in deze horecagelegenheid. Het zweet
staat nóg op zijn rug van het opzetten van de
kegels op die ene kegelbaan die ’t Hoekje rijk
was. Maar daarvoor kreeg hij dan wel een riante
vergoeding van fl 2,50! In 1989 werd de
kegelbaan afgebroken. Op de vrijgekomen
grond inclusief omliggende weilandjes,
kwamen huizen. Deze staan er nu ook nog. Het
is best komisch: vanwege een bierbeding met
brouwer Interbrew, mocht er op een groot stuk
grond van het café geen ander bier worden
geschonken. Daardoor mocht je in de
woonkamer op Hyacinthstraat 98,

’t Hoekje: trefpunt voor velen
Doordat VV Quick ’20 in de nabijheid van het
café ligt, zijn er nogal wat teams die er hun
dorst komen lessen. Ook de waterpolo en de
klootschietvereniging vonden en vinden de
weg wel. ’t Hoekje heeft sinds 1977 zijn eigen
zaalvoetbalvereniging. En niet zo’n kleintje ook!
In de topjaren waren er 13 teams en nu
schommelt dit aantal tussen de 8 en 13. Toen
het café nog een biljart had, bood het een
lange periode onderdak aan biljartclubs. En
vergeet de carnavalsverenigingen niet. OVC De
Oelewappers is hier kind aan huis. ’t Hoekje is
de residentie van de Thijdarren. De feesten zijn
vaak een groots gebeuren met veel spektakel
en niet te missen in de buurt.

Ongetwijfeld zijn er veel meer mooie
sappige verhalen (al dan niet publiceerbaar)
te vertellen over dit pand…

 want vader had een baan bij Gelderman
(personeelszaken). De kinderen hielpen mee.
Achter de bar was een luikje waar de vaat
richting keuken ging. Die afwas moest
natuurlijk schoon. Vooral het opzetten van de
kegels was leuk, herinnert Marian zich. En je
kreeg er ook nog eens een leuk zakcentje voor.

in de eerste anderhalve meter, niet je eigen
favoriete biertje inschenken. Bert heeft dit
bierbeding later afgekocht.



Werkzaamheden 

Nieuws van 
gemeente Oldenzaal

Papaverstraat, Begoniastraat en
Narcissenstraat
Ook in deze straten gaan we aan de slag.
Bewoners ontvangen een uitnodiging om
tijdens een bijeenkomst mee te denken. Als
alles volgens planning verloopt, beginnen we
in 2027 met de werkzaamheden.

Park Het Waterrijk
Op de plek van de oude sportvelden aan de
Ada Kokstraat ligt nu park Het Waterrijk. Dit
park vangt water op en kan regenwater goed
afvoeren. Daarnaast is het een plek voor
ontspanning in het groen.

Zeeheldenbuurt vanaf 2026
In februari 2026 start de gemeente met
werkzaamheden in de Zeeheldenbuurt. 
Wat gaan we doen? 

Het riool wordt vervangen. 
Er komt een apart riool voor regenwater. 
Er komt meer groen in plaats van steen. 
Parkeerplaatsen worden groener. 
In sommige straten komt er
eenrichtingsverkeer. 

Waarom een wijkverbeterplan?
Door klimaatverandering krijgen we vaker last
van droogte, hitte en wateroverlast. Glinde-
Hooiland is nu nog erg versteend en heeft
weinig groen. Daarom maken we de wijk
groener en beter voorbereid op de toekomst.
Ook willen we de leefbaarheid en veiligheid
verbeteren. Het plan helpt om samen met
bewoners en partners slimme keuzes te
maken.

Vragen of ideeën?
Heb je ideeën om samen onze wijk groener,
gezonder en prettiger te maken? Of heb je
een vraag? Mail dan naar info@oldenzaal.nl

Nieuwe en opgeknapte woningen
In de Papaverstraat, Narcissenstraat en
Begoniastraat heeft WBO Wonen de afgelopen
jaren 82 woningen verbeterd. 42 huizen zijn
gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. Dat
betekent meer wooncomfort en een lagere
energierekening. Daarnaast zijn 40 oude
huizen gesloopt en vervangen door
nieuwbouw. Dit gebeurde met het concept
‘Blokje Om’ van bouwbedrijf Dura Vermeer.
Bewoners kregen in korte tijd een nieuw huis,
op dezelfde plek in hun vertrouwde buurt.

Minder wateroverlast
Bij de ‘Blokje om-woningen’ zijn onder de
grond speciale kratten geplaatst. Deze vangen
regenwater op bij hevige buien. Het water zakt
daarna langzaam in de grond. Zo hebben we
minder wateroverlast, wordt het riool minder
belast en vullen we het grondwater aan in
droge tijden.

Groen hergebruikt
Bewoners van de ‘Blokje om-woningen’
woonden tijdelijk in een andere woning. Na
afloop zijn deze woningen weer verhuurd.
Daarvoor zijn eerst de tuinen opgeknapt.
Planten die eerst langs de Umbrialaan stonden,
kregen hier een nieuwe plek. We hebben het
groen dus hergebruikt en de tuinen
klimaatvriendelijk ingericht.

Groen in de wijk
In onze wijk zijn veel ruime tuinen. Sommige
worden niet zo goed onderhouden. Samen
met bewoners zijn we aan de slag gegaan om
daar iets moois van te maken. 

Achter een aantal huizen in de Dr.
Poelsstraat is nu een klein voedselbos. In
deze krant lees je ook een leuk interview
met Henry Otter hierover. 
Aan de Dr. Poelsstraat – Dr. Sloetstraat zijn
tuinen ingekort en hebben we samen met
bewoners een gezamenlijke moestuin
aangelegd. Er zijn bomen geplant en er is
een wadi aangelegd om regenwater op te
vangen. Zo blijft de straat droger bij zware
regen. 
Ook aan de Leliestraat is een tuin ingekort
en een kleine wadi gemaakt. 
Er komen nog meer struiken en bomen.
Zo maken we samen een groene plek in
de wijk waar dieren, planten én mensen
van kunnen genieten.

Waar werken de gemeente en 
WBO Wonen aan in onze wijk?
De afgelopen tijd zijn woningen opgeknapt of vernieuwd, is gewerkt aan meer groen in de
wijk en aan oplossingen voor wateroverlast. Ook zijn er plannen en projecten die de wijk fijner
en gezonder maken. Hier lees je wat al gedaan is en wat nog gaat komen.

Nieuws van WBO Wonen

Meer verduurzamen
Eind dit jaar zijn de woningen aan de
Anjerstraat, Violenstraat en Rozenstraat aan de
beurt voor verduurzaming. Het gaat om 34
woningen en 24 duplexwoningen.



Het Glindebos, zo heet het voedselbos, ligt tussen de Dr.
Poelsstraat, Ootmarsumsestraat en de Dr. Nolensstraat.

Lijkt het je leuk om te helpen bij het
voedselbos? Of heb je eerst meer

informatie nodig? Neem gerust contact op
met Henry Otter via: henry.otter@anande.nl

Meewerken in het voedselbos

Initiatiefnemer Henry Otter: “Ik ben een groot
voorstander van lokaal voedsel produceren.”

Wat waren de grootste uitdagingen?
“Een van de grootste uitdagingen was om het
geld bij elkaar zien te krijgen. We hebben het
nodige aangeplant, er is een watervoorziening
gemaakt en een gereedschapskast gebouwd.
Om dit te kunnen realiseren, hebben we
aangeklopt bij verschillende instanties. Onze
sponsoren staan allemaal op het sponsorbord.
Daarnaast hebben we wel een professionele
ontwerper in de arm genomen. Als je het doet,
moet je het ook goed doen. Maar dit brengt
natuurlijk de nodige kosten met zich mee. Ik wil
benadrukken dat we dit met zeven personen
hebben gedaan, en niet alleen ik. Ieder heeft z’n
eigen talent, van technisch inzicht tot
snoeikunsten.”

Henry Otter: “Mijn grote doel is om meer eetbaar
groen in de wijk te creëren”
Groente en fruit uit de supermarkt zijn vaak
al voorverpakt in plastic. Kromme
komkommers en vreemdvormige appels
hálen de supermarkt niet eens. Zou het niet
mooi zijn om je groente en fruit zelf te
verbouwen en ‘s avonds te eten wat je ‘s
middags hebt geoogst? Dat klinkt misschien
als een droom. Maar aan deze droom wordt
hard gewerkt in Glinde-Hooiland. Henry
Otter is één van de drijvende krachten achter
het voedselbos. Tijd voor een paar
prangende vragen aan Henry.

Wat was de inspiratie voor het opzetten van
een voedselbos?
“Ik ben al heel wat jaren bezig met
moestuinen. Ik heb al meerdere moestuinen in
Oldenzaal opgezet, vaak samen met andere
mensen. Op een gegeven moment kwam ik al
lezende op het spoor van het bestaan van
voedselbossen. Ik ben gaan kijken in
Groesbeek, de pioniers van de voedselbossen.
Daarna dacht ik: weet je wat ik doe? Ik ga dit
ook proberen in Oldenzaal. Dit is inmiddels 3 à
4 jaar geleden. Ik ben op zoek gegaan naar
mensen waarvan ik weet dat zij ook wat met
groen hebben. Daarna gingen we op zoek naar
een geschikte plek. In eerste instantie samen
met de gemeente, maar veel plekken hadden
beperkingen of waren bestemd voor
woningbouw. Later kwam ik in contact met
Rob van de WBO. Zodoende zijn we op deze
plek gekomen, in Glinde-Hooiland. Een
speciaal bedankje voor Rob is op z’n plaats,
want zonder hem was dit plan nooit van de
grond gekomen.”

Welke impact hoop je dat het project heeft
op de buurt Glinde-Hooiland?
“Wat ik hoop, en dat is ook mijn doelstelling, is
verdere vergroening van de wijk stimuleren.
Dat is mijn grootste passie en mijn grootste
uitdaging. Mijn grote doel is om meer eetbaar
groen in de wijk te creëren. Wat ook een
doelstelling is, is om meer mensen bewust te
maken van gezond eten. Veel mensen kennen
het eten en fruit alleen maar vanuit de
supermarkt. Mooi om te zien en vaak
voorverpakt. Maar vervolgens hebben ze geen
idee waar het vandaan komt. Ik ben een groot
voorstander van lokaal voedsel produceren en
dichtbij de mensen. En daar is heel veel ruimte
voor in de stad.”

Hoe betrek je de buurtbewoners bij het
project?
“Afgelopen jaar hebben we alle omliggende
buren uitgenodigd om te komen kijken. De
opkomst was niet zo groot, maar destijds was
er nog niet zoveel te zien. Nu staat alles in groei
en bloei, dus we hebben het plan om in het
najaar weer zo’n dag te organiseren. Daarnaast
zijn we hier met 5 à 6 personen aan het werk.
Soms tegelijk, soms apart. Dan krijg je wel veel
contacten en gesprekjes met buurtbewoners.
Ieder kan hier komen aanlopen wanneer hij wil,
het is een opengesteld project. Gelukkig is er
wel veel sociale controle.”

Hebben jullie nog toekomstplannen?
“Het bos is aangelegd en nu gaan we door met
onderhoud. Eens in de twee weken hebben we
een werkochtend. We gaan wel proberen om
meer mensen bij het voedselbos te betrekken.
Uiteraard mogen mensen zich melden als ze
interesse hebben om te helpen.”

“Mijn grootste passie en 
mijn grootste uitdaging is verdere

vergroening van de wijk stimuleren”

“We werken hier met 5 à 6 personen. Soms
tegelijk, soms apart. Je krijgt dan veel
contacten en gesprekjes met buurt-

bewoners. Ieder kan komen aanlopen
wanneer hij wil!”



In de tuin van...

Ben jij ook trots op jouw tuin? En wil je
je buurtgenoten daarmee inspireren?
We nodigen je van harte uit om je aan

te melden voor deze rubriek via
glindehooilandkrant@tutamail.com 

Wil jij ook inspireren met jouw tuin?

Houdt u van wandelen en bent u op zoek naar een
wandelmaatje? 
Of heeft u een auto én tijd om iemand bijvoorbeeld af en
toe naar afspraken te brengen?
Of heeft u een ander oproepje om iets voor of samen met
uw buurtgenoten te doen?
Stuur ons dan een berichtje via
glindehooilandkrant@tutamail.com.

Dan plaatsen wij uw oproepje in de volgende editie van
de krant in deze rubriek ‘Noaberschap’. 

Noaberschap prikbord

Heb je nog tips?
"Begin gewoon. Sommige planten zijn
makkelijker dan je denkt. En combineer
bloemen eens met eetbare planten – veel
bloemen zijn ook eetbaar, zolang je kiest voor
biologische of zelf gezaaide soorten. Dat maakt
je tuin niet alleen mooi, maar ook nuttig. 
Een andere tip is, denk eens over het plaatsen
van een regenton. Regentonnen zijn er
tegenwoordig in hele slimme en mooie opties.
Ik heb er een van slechts 25 cm diep tegen een
muur, maar hij heeft toch een inhoud van 400
liter! En bovendien kon ik hiervoor nog een
subsidie krijgen van de gemeente, ik kreeg de
helft van het aankoopbedrag nog vergoed."

Groene tips 

Wil je misschien ook een
regenton kopen? Of wil je op
een andere manier je tuin
vergroenen? Voor sommige
maatregelen kan je subsidie
krijgen van de gemeente! Dat
is snel verdiend! Kijk voor
aanvragen en voorwaarden op:
https://www.oldenzaal.nl/groen
blauwe-tuinsubsidie

Soms mag je een stukje grond
van de gemeente gebruiken
om wat te planten. Kijk op
https://www.oldenzaal.nl/zelf-
doen-in-het-groen

Vraag je je weleens af hoe je jouw tuin een
stukje groener kunt maken? Heb je zin in
meer planten, bloemen of misschien zelfs
een moestuin, maar weet je niet goed waar
te beginnen?  Laat je inspireren door de
verhalen, ideeën en tips van mensen uit jouw
eigen buurt – misschien zit er wel iets tussen
dat jij ook kunt toepassen!
Deze keer zijn we op bezoek bij Maureen, die
in haar tuin een prachtige moestuin in
bakken heeft aangelegd – vol slimme
oplossingen en groene ideeën.

Wat was je motivatie om je tuin groener te
maken?
"Ik wilde graag meer variatie in de tuin en een
stuk om zelf groenten en kruiden te kunnen
kweken. Zelf gekweekt eten smaakt lekkerder
dan uit de winkel en het is leuk om te doen!”

Hoe ben je begonnen?
"Ik heb een deel van mijn tuin ingericht als
moestuin, met bakken op ongeveer 25
vierkante meter.  Je hoeft geen groene vingers
te hebben om te beginnen. Kant-en-klare
pakketten zoals bijvoorbeeld die van de
'Makkelijke Moestuin' of Sprinklr.co maken het
makkelijk om te starten. 

Wat is je favoriete plekje in de tuin?
“Mijn stukje moes- en bloementuin. Met mijn
nieuwe kweekkas, die wou ik al heel lang. Het is
echt een plek geworden waar ik gewoon kan
zitten, kijken en genieten van wat er groeit,
bloeit, vliegt en kruipt. Er zit echt veel leven in
mijn tuin. Prachtig om te zien."

Wat heeft je het meest verrast?
"Hoeveel je kunt doen op een relatief klein
stukje grond. En hoe leuk het is om te zien dat
alles groeit. Het geeft voldoening én verbindt je
met de natuur – gewoon in je eigen achtertuin."

Groene inspiratie uit de buurt 



Wandelen in de wijk
Deze korte wandeling van nog geen 2 kilometer neemt je mee door de rustige straten van de
Sportheldenbuurt, vanaf café 't Hoekje (Hyacintstraat 102). In ongeveer 30 minuten ontdek je
een mix van gezellige woonhuizen, groene hoekjes en misschien zelfs een paar verrassende
doorkijkjes die je eerder over het hoofd zag.

Je begint voor het café, waar je eventueel eerst een kop koffie kunt drinken voordat je op
pad gaat. Vanaf daar slingert de route door de wijk. Loop in een ontspannen tempo dat
uitnodigt tot kijken, luisteren en genieten. De wandeling is ideaal voor een frisse neus na het
eten, een praatje met een bewoner van deze wijk of gewoon een momentje voor jezelf.

Een korte wandeling door de wijk

Recht tegenover café ‘t Hoekje ga je de
Hyacintstraat in, richting de sporthal.
Voorbij de sporthal ga je links de Ada
Kokstraat in.
Je loopt nu langs de voorkant van
Sportcentrum Vondersweijde.
Stap hier naar binnen als je het zwembad
wilt bezichtigen.
Vervolg de Ada Kokstraat.
Ga linksaf naar de Ellen van Langenstraat.
De Ellen van Langenstraat komt na twee
keer rechts weer uit op de Ada Kokstraat.
Vervolg de Ada Kokstraat. Aan het einde zie
je de ingang van de begraafplaats.
Ga rechtsaf naar de Matenstraat. Je loopt nu
langs de achterkant van het vroegere café
Jambor.
In deze straat zie je twee vlaggen van
Oldenzaal in de tuin van twee bewoners.
Ga de eerste straat links in, dit is nog steeds
de Matenstraat. Aan het einde kijk je uit op
de ingang van de begraafplaats.
Ga rechtsaf via de Hengelosestraat.
Volg aan het eind de bocht naar rechts.
Deze loopt parallel aan de Ossenmaatstraat.
Ga rechtsaf (langs MOORE - MKW) en loop
door tot je weer op de Matenstraat komt.
Kijk ook eens omhoog naar de toren van de
brandweer.
Vervolg de weg naar links.

Ga aan het eind bij de grote boom het
paadje in dat achter de woningen loopt.
Volg dit pad tot aan het einde.
Ga linksaf via de Joop Zoetemelkstraat.
Ga rechtsaf via de Anton Geesinkstraat.
Volg het pad tussen huisnummer 26 en 24.
Het pad leidt je naar enkele WADI’s die zijn
gelegen in een toekomstig park.
Een WADI is een opvangbassin voor
regenwater.
Ondergronds bevinden zich extra grote
opslagruimtes voor regenwater.
Het water wordt langs het prachtige huis
met het rieten dak afgevoerd naar het
Hulsbeek.
Waterrijk bevat al speeltoestellen voor
kinderen en zal verder worden voorzien van
beplanting.
Er komt ook nog een hondenuitlaatveldje.
Over het plaatsen van enkele tiny houses
wordt nog nagedacht.
Je kunt een wandeling maken door dit park
in aanbouw.
Aan het einde van het park kom je weer op
de route.
Ga door tot op de parkeerplaats van het
sportcentrum.
Ga naar het sportcentrum en volg de Ada
Kokstraat richting Hyacintstraat.
Volg de Hyacintstraat tot je weer aankomt
bij het eindpunt: café ‘t Hoekje.



Zo kan het gaan: van gewassen worden in de teil naar een duik in de bad- en zweminrichting tot zwemmen of
(water)sporten in het huidige sportcentrum Vondersweijde.

Straatnamen als eerbetoon aan sporthelden
Oldenzaal heeft verschillende straten
vernoemd naar Nederlandse sporthelden, als
erkenning voor hun prestaties en als inspiratie
voor toekomstige generaties. We noemen
enkele voorbeelden. 
De ​Abe Lenstrastraat is vernoemd naar Abe
Lenstra, een van de grootste Nederlandse
voetballers, die ook in Heerenveen wordt
geëerd met het Abe Lenstra Stadion. ​
De ​Ada Kokstraat is vernoemd naar Ada Kok,
die goud won op de 200 meter vlinderslag
tijdens de Olympische Spelen van 1968 in
Mexico.
En tot slot de Ellen van Langenstraat. Ellen van
Langen won goud op de 800 meter tijdens de
Olympische Spelen van 1992 in Barcelona.

Druk: Focus Print & Druk

De Sportheldenbuurt maakt deel uit van de woonwijk Glinde-Hooiland. De straatnamen
verwijzen naar sporthelden zoals Ada Kok, Abe Lenstra en Ellen van Langen. In de
Sportheldenbuurt zijn verschillende sportmogelijkheden: zowel in het mooie zwembad
Vondersweijde als in de sporthal. De wijk grenst aan de voetbalvelden van Quick ’20, een van
de grootste amateurvoetbal-verenigingen van Nederland. Het sportcentrum is het
trefcentrum van diverse sporters, sportliefhebbers en toeschouwers. 

Voordat deze woonwijk werd omgebouwd naar de huidige vorm, was ook de
tennisvereniging van Quick hier gevestigd met 7 tennisbanen. Die vereniging verhuisde naar
het Hulsbeek. Het aan de Steenstraat gelegen zwembad in de binnenstad werd gesloopt.
Een nieuw zwembad mét sporthal werd gebouwd. Het sportcomplex heet ‘Vondersweijde’
en is geschikt voor meerdere sporten. In 2024 werd het zwembad vernieuwd: het buitenbad
werd een overdekt bad, de technische installatie werd vervangen en faciliteiten aangepast.

Een sportieve kijk op Glinde-Hooiland
Deze verenigingen zijn gehuisvest in het
zwembad:
OZ&PC: Oldenzaalse zwem- en poloclub
TCO '93: Triatlon Club Oldenzaal
V.v.R.O: Vereniging voor Rugpatiënten
Overijssel
Astmavereniging
Stichting de Springplank zwemmen voor
mensen met een verstandelijke beperking of
moeilijk lerenden)

Deze verenigingen zijn gehuisvest in het
sportcentrum:
Hacol: handbal
Pollux: volleybal
Icarus: badminton
Rush: zaalvoetbal
't Hoekje: zaalvoetbal

Activiteiten in de wijk
Elke dinsdagavond speelt de eigen biljartvereniging in café Moatman
Elke woensdag tussen 9.30 en 11.00 uur Walking Football bij Quick '20
Elke woensdagavond repeteren de Oldenzaalse Smartlappen Zangers in café Moatman
Elke maandagavond is er yoga voor werkende mantelzorgers in de Nutsschool (aanmelden
via Impuls, tel. 0541 571414)
Op donderdag 30 oktober is er tussen 19.15 en 20.45 uur een mantelzorgcafé in
Zalencentrum Rouwhorst (onderwerp: Zorg voor de mantelzorger. Aanmelden is niet nodig)
Op donderdag 27 november is er tussen 19.15 en 20.45 uur een mantelzorgcafé in
Zalencentrum Rouwhorst (onderwerp: Open deurenbeleid, leven in vrijheid; het
verpleeghuis 2.0. Aanmelden is niet nodig.)
Fietsles, locatie: Quick '20. Aanmelden via Impuls, tel. 0541 571414

Colofon

e-mail redactie: glindehooilandkrant@tutamail.com 

De wijkkrant is tot stand gekomen in samenwerking met
gemeente Oldenzaal en Impuls

Buurtredactie: Tonny Postma, Bertus  Siemerink, Frank Bloemen
en Maureen Kuipers-Brons

Gezocht...
Wil je ook meehelpen aan de
wijkkrant?
We zijn op zoek naar mensen die het
leuk vinden om:

teksten te schrijven
interviews te houden
te fotograferen
te bezorgen
onderwerpen te bedenken
meer te ontdekken over jouw buurt?

Stuur een e-mail naar de redactie voor
aanmelden of extra informatie.



Heb je niks te doen? Verveel je je te pletter? Ga iets doen! 
Weet je niet wat? Een paar tips: 

Ga op onderzoek uit in de tuin of in de buurt. Til een steen of stuk
hout op van de grond: hoeveel beestjes tel je? Zoek dingen waar je
geluid mee kunt maken. Zoek een lieveheersbeestje: hoeveel
stippen tel je? Ga op zoek naar het allerkleinste blaadje en het
allergrootste blaadje. En zo kun je zelf vast ook wel iets bedenken
dat je wilt onderzoeken.

Maak een natuurschilderij. Ga op pad en verzamel dingen die je
opvallen. Mooie blaadjes of takjes, een ingedroogde bloem of een
bijzonder takje. Plaats alles op een vel papier en plak het vast. Of
maak er een foto van. De foto kun je printen en in een lijstje doen.
Zo heb je een kunstig natuurschilderij!

Maak een speurtocht. In de wijk, de straat, of je huis of
tuin. Een speurtocht kun je op veel verschillende
manieren maken. Bijvoorbeeld door met stoepkrijt
pijlen op de stoep te tekenen, of door aanwijzingen te
verstoppen op gekke plekken in de tuin. Verzin het
maar, wedden dat het je lukt? 

Iedere editie is er een
tekenwedstrijd. Steeds in een
ander thema. Dit keer is het
thema: de herfst. Dus, maak
een tekening over de herfst!
Denk aan regen, zon, laarsjes,
dieren, nootjes, wind en alles
dat je maar te binnen schiet.
Klaar? Mail een foto van jouw
tekening naar
glindehooilandkrant@tutamail.
com en wie weet zie je jouw
tekening terug in de volgende
krant. 

Tekenwedstrijd

 in de wijk

Deze eerste editie hebben we de kinderpagina zelf gemaakt. Maar wie weten beter wat kinderen
leuk vinden dan kinderen zelf? Wil jij ons helpen met de volgende kinderpagina? Meld je aan voor de
kinderredactie via glindehooilandkrant@tutamail.com.

Oproep: wie wil ons helpen met de kinderpagina?

Ik verveel me…

Belangrijk: Let je goed op als je de straat op gaat? Veiligheid staat voorop!

Spelen in Park Waterrijk
Misschien heb je het al gezien of er al gespeeld: Park Waterrijk!
Een nieuwe speelplek in de wijk. Met speeltoestellen, een 
mooi wandelpad, sporttoestellen én water. Nog niet geweest?
Ga snel een kijkje nemen. Je vindt Waterrijk dichtbij
Vondersweijde, achter de Abe Lenstrastraat. 

Kleurplaat Zie je dingen uit de wijk op deze kleurplaat? Kijk maar eens goed.

JeugdJeugd


